Broeder Jozef Lasowski legt als eerste
Canadese broeder zijn geloften af *

Aandacht voor Canada

Veranderingen in Irian Barat

Die hooggeprezen verantwoordelijkheid vond zijn uitlaat in het
eigen budget. Het bleef overigens een delicate zaak voor een nieuwe
religieuze levensstijl. De kans op verburgerlijking was levensgroot.
Via rookgeld, zakgeld en een groeiend budget ging het bestuur er toe
over, de broeders toe te staan te beschikken over een bankrekening.
Datzelfde gold voor privé-televisietoestellen. Op de bestuurs-
vergadering van 6 maart 1972 zei de algemene overste dat er in
principe geen bezwaar tegen was, maar dat het bestuur toch huiverig
was voor de gevolgen. Daarom wilde het een eigen T.V.-toestel op
de kamer niet zonder meer toestaan. Het bestuur vreesde daarmee
de congregatie van binnenuit uit te hollen als er niemand meer in de
gemeenschappelijke recreatie zou komen. Dit is niet gebeurd, ook al
beschikken de meeste broeders thans over een eigen toestel.

De ontwikkelingen in Canada verdienden nieuwe aandacht.

Canada was een onderneming met tegenslagen. De technische school,
het noviciaat en het internaat, het was allemaal min of meer mislukt
buiten toedoen van de broeders. Daarbij hadden terugkeer naar
Nederland, uittredingen en in latere jaren enkele sterfgevallen de
rangen van de broeders sterk uitgedund.

Nodig was dan ook, dat de algemene overste en de andere
bestuursleden zo af en toe hun medebroeders een groot hart onder
de riem moesten steken. Veel respect was er naast de overige
broeders voor Paul Sterk, die zo wijs alles bijeenhield. De broeders,
die op één na de Canadese nationaliteit hadden aangenomen gaven
de moed echt niet op.

In 1970 opende de minister van sociale zaken van-Nova Scotia een
geheel nieuw werk voor de broeders. Hij noemde ‘Mary’s Hill
Home’ een modelhuis voor heel de staat op het gebied van ‘the case
of the Mentally Disabled’. De enige Canadese broeder, broeder
Joseph Lasowski, sprak in 1972 zijn geloften uit voor het leven.

De toekomst is mistig, maar zolang er broeders zijn, blijft de band met
Nederland bestaan. Ze mogen niet vervreemden van hun bakermat.

Voor Irian-Barat was 1963 een belangrijk jaar geweest. Door de
instelling van een missieraad kreeg de regio grotere zelfstandigheid.
Lastig was dat de Indonesische regering in hetzelfde jaar de macht
overnam van de Nederlandse regering. Dat betekende
Indonesianisatie wat onder meer tot gevolg had, dat Indonesische
leerkrachten de Nederlanders gingen vervangen. Toch stuurde

de congregatie in 1968 nog nieuwe jonge frisse krachten er naar toe.
Broeder Reinardus Snik startte met de vorming van eigenlandse
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